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in de kijker 

Sinds kort is Ziekenzorg omgevormd tot  
Samana. Maar nog steeds draait de vereniging 
op vrijwilligers, ook in Aartselaar. Sinds 1999  
is Evy Belis er één van de drijvende krachten.

Hoe ben je als vrijwilliger bij Samana terecht 
gekomen?

Toen ik stopte met werken leek het mij een 
goed idee om mij te engageren in een vereniging. 
Ik kreeg een folder van Ziekenzorg in de bus. 
Na een telefoongesprek met de voorzitster 
Josephine van Gool, kwam ze mij nog dezelfde 
namiddag bezoeken. Door haar uitleg en haar 
gedrevenheid heb ik besloten de zondag daarop 
te gaan helpen met de nationale ziekendag.

Wat houdt dat vrijwilligerswerk bij Samana  
dan in?

Bij Samana ben ik de penningmeester en doe 
ik de aankopen. Samen met Rita Struyf, onze 
voorzitster, maken we het driemaandelijks 
Samanablad en zorgen we voor onze jaarlijkse 
uitstap met de liftbus.

Welk gevoel ervaar je bij Samana?

Het is een toffe ploeg medewerkers, die het  
’s woensdags altijd gezellig maken met leuke 
ontspanning en een lekker hapje. Op donderdag 
is er ook maandelijks een hobbynamiddag, en 
om de twee jaar zijn er onze opendeurdagen.

Zou je het nog kunnen missen?

Ik doe dit al sinds 1999. De maandelijkse bijeen-
komsten, de mensen een bezoekje brengen… 
Dit jaar is het ons feestjaar, onze vereniging viert 
haar 50 jaar bestaan. Aan stoppen heb ik nog 
nooit gedacht.

Vrijwilligerswerk zit in mijn genen 
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